
Afscheidsbrief dokter Bijstra 

 

Beste bezoeker van onze praktijk,  

 

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, in de afgelopen weken heb ik het besluit genomen om 

mijn werk in de praktijk neer te leggen en het stokje volledig over te dragen aan Nanda van Rheenen 

en Marije Lenselink. Een beslissing die mij zwaar valt, maar die mij tegelijkertijd ook veel rust en 

ruimte geeft. 

De praktijkovername is een hele reis geweest met mooie momenten, maar ook met stevige 

uitdagingen. Steeds opnieuw ben ik er met volle inzet voor gegaan. Dit heeft echter ook veel van mij 

gevraagd. De afgelopen maanden heb ik een sabbatical genomen in de hoop meer ruimte te vinden 

voor herstel. Ook in deze periode kwamen er uitdagende situaties op mijn pad. Ik merkte dat mijn 

energie niet meer terugkwam, zoals ik had gehoopt. Dat besef vroeg om eerlijkheid naar mezelf en 

leidde uiteindelijk tot het maken van deze beslissing. Daarbij heb ik de wens om mijn werk op een 

andere manier uit te gaan oefenen, want ik merk dat het huisartsenvak mij niet meer volledig past. 

Ik wil de komende periode graag de ruimte nemen om dit verder te gaan onderzoeken. 

In de afgelopen maanden hebben Nanda en Marije al met veel zorg en betrokkenheid waargenomen 

in de praktijk. Met veel vertrouwen draag ik de praktijk dan ook aan hen over.  Met de 

ondersteuning van het hele team, zullen zij zorgen voor een goede continuïteit van de zorg. 

Ondanks dat ik nu een andere richting kies, heb ik met veel plezier, overtuiging en dankbaarheid als 

huisarts gewerkt. Jullie vertrouwen, openheid en de vele waardevolle momenten die we samen 

hebben gedeeld, zullen mij bijblijven. Voor diegene die het fijn vinden om nog even persoonlijk 

afscheid van mij te nemen, zal er nog een gelegenheid worden gecreëerd, details hierover volgen 

later. 

Bedankt voor alles! 

 

Warme groet, 

Marianne Bijstra 

 

 


